
Het is onvoorstelbaar dat pas zo’n slordige honderd

vijftig jaar geleden werd begonnen met de bouw van 

het Zeeheldenkwartier. Kleinschalig en rommelig. Want 

kleine grondbeleggers kochten hier en daar een weiland, 

dienden een stratenplan in en begonnen te bouwen. 

Vijftig jaar later was het gebied van de Zeestraat tot aan 

de Waldeck Pyrmontkade volgebouwd en werden er ten 

behoeve van de doorbraak van de Vondelstraat alweer 

een groot aantal huizen gesloopt. (Zie Straatverhalen 

op pagina 8/9 van dit nummer). 

Vanaf het ontstaan is het een bijzonder bedrijvige buurt 
geweest. Er was een groentemarkt en aan het eind 
van de Crispijnstraat werd een, ooit nog door Vincent 
van Gogh vereeuwigde, houtzaagmolen gebouwd. De 
Piet Heinstraat en de Witte de Withstraat waren de 
winkelstraten in het gebied. De weilanden tussen de 
Elandstraat en de Laan van Meerdervoort werden in 
rap tempo volgepropt met huizen en bedrijven voor de 
middenstand. De hofjes die nu voor grof geld van de hand 
worden gedaan en waarvan het merendeel is verdwenen, 
werden in die tijd gebouwd voor de arbeidersklasse. 
Grofweg stonden de herenhuizen aan de Toussaintkade, 
Anna Paulownastraat en aan de winkelstraten Piet 
Heinstraat, Zoutmanstraat en Prins Hendrikstraat. De 
grote bedrijven en verzekeringskantoren vestigden zich 
tussen de Zeestraat en de Anna Paulownastraat. 

De wijk kwam relatief ongeschonden door de oorlog, 
maar na de oorlog nam de bedrijvigheid af. Het werd een 

populaire plek voor studenten. De ruime panden in de 
wijk werden opgedeeld en verhuurd aan kamerbewoners. 
De laatste winkeltjes kwamen leeg te staan na de komst 
van de Konmar, de eerste wijksuper. Tussen 1988 en 
1994 werden veel huizen gesloopt ten behoeve van 
de stadsvernieuwing. In de versteende wijk werden 
plekjes groen gecreëerd. De Piet Heinstraat, Prins 
Hendrikstraat en Zoutmanstraat werden in ere hersteld 
en langzaam krabbelde de buurt weer op. In de Piet 
Heinstraat opende de eerste koffiebar tegelijk met de 
eerste koffieshops haar deuren. De Prins Hendrikstraat 
volgde al snel. Er werden tafeltjes buiten neergezet. Een 
eerste terrasje werd geboren. Kamerverhuur veranderde 
in appartementenverhuur en een deel van de wijk werd 
bevolkt door expats. 

Nu, in 2024, is het stadsdeel totaal veranderd. De tafeltjes 
op het trottoir zijn uitgegroeid tot heuse terrassen. 
Een van de aspecten waardoor het Zeeheldenkwartier 
zo aantrekkelijk is geworden. Jongeren willen er graag 
wonen en de mensen die er wonen willen niet meer weg. 
Koophuizen en huurhuizen zijn er peperduur. 

Volgens een artikel in het AD van 9 april jl., zijn de veel 
bezochte terrassen van Den Haag de duurste van heel 
Nederland. Daarmee wordt de binnenstad van Den Haag 
bedoeld, maar de prijzen die ze daar berekenen zijn 
gelijk aan die in het Zeeheldenkwartier. De terrassen 
zitten vol met doorgaans jonge mensen en de voertaal 
is vaak Engels.
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Wijkagenda
Werkgroep Leefbaarheid en Verkeer 

Elke 1e maandag van de maand 
19.30 uur in de Heldenhoek

Bestuur Bewonersorganisatie
Elke 3e donderdag van de maand 

19.30 uur in de Heldenhoek

Opening groene gevel parkeergarage De Zeeheld
Woensdag 5 juni 

16.00 uur Prins Hendrikstraat

Zeeheldenfestival 
Woensdag 3 t/m zaterdag 6 juli 

Prins Hendrikplein

De meeste jongeren die de terrassen bezoeken komen 
‘vanbuiten’. Ze vinden het hier hip, leuk, gezellig, 
hier gebeurt ‘het’ en ‘iedereen’ is er. ‘Het Zeehelden’ 
zoals de wijk vaak wordt genoemd, voorziet in alles 
wat de ‘generatie Z’ wil. Diversiteit, leuke winkeltjes, 
lunchrestaurants met een ruime keuze aan koffietjes, 
taartjes en lunches. Twee uitstekende ijssalons. Een 
enkele uitschieter naar werkelijk exclusieve koffie. En een 
grote hoeveelheid restaurants. Als je hier woont heb je dat 
alles binnen bereik. De wijk is omgeven door kades met 
leuke terrassen. De Toussaintkade – met aan de overkant 
de Paleistuin - de Veenkade en de Kortenaerkade. Er zijn 
nog enkele geheimzinnige hofjes, statige gevels en de 
wijk herbergt een heus Vredespaleis. En als je daar niet 
genoeg aan hebt, is er een klein theater en op loop- of 
fietsafstand vind je even verderop de binnenstad met z’n 
theaters, bioscopen en musea. 

Op regenachtige dagen zit je met tramlijnen 1, 3 of 
17 of bus 24 in een wip in het Centrum of op een van 
de twee treinstations. Ook het Kunstmuseum en het 
strand zijn vlakbij. En dan noemen we nog niet de 
drukbezochte themamarkten zoals het aspergefeest, 
het mosselfeest, de wekelijkse biomarkt op het 
Prins Hendrikplein, de kunstenaars, schrijvers en 
muzikanten die de wijk bevolken en last but not least, het 
Zeeheldenfestival. Een gratis muziekfestival, dat dit jaar 
aan zijn tweeënveertigste editie begint. Dat maakt het 
Zeeheldenkwartier wat het is. Een rommelige, gezellige 
wijk waar altijd wel wat gebeurt.
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Van de voorzitter

Werkgroep leefbaarheid & verkeer

Beste wijkgenoten,

Welkom allen bij het lezen van de mei editie van onze Zeehelden
kwartier Wijkkrant.

Ik wil in dit bericht wat meer aandacht besteden aan het Jenny 
Plantsoen. Het is het grootste plein van het Zeeheldenkwartier 
en er wordt volop gebruik van gemaakt door bewoners die  
rond het Jenny Plantsoen wonen, maar ook door bewoners van 
verder weg.

Als ik uit mijn keukenraam kijk zie ik een verkeersbord bij het 
plein met ’Let op onze kinderen’, wat bedoeld is voor de kinderen 
die oversteken als ze op weg gaan naar de Max Velthuijsschool. 
Voor een deel zijn dat ook de kinderen die in de speeltuin op het 
plein spelen. Ik vind het in schril contrast staan met het gegeven 
dat het plein ook toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer van 
en naar de woningen aan het plein.

Ik heb deze situatie onlangs ook besproken met een opbouw
werker van de welzijnsorganisatie wijkz, en we hadden het over 
de indeling van het Jenny Plantsoen. We waren beiden wel 
enthousiast over de speeltuin, waarvan de inrichting mede door 
de kinderen van de Max Velthuijsschool bedacht is. We vonden 

beiden dat het plein groener en kindvriendelijker ingericht zou 
kunnen en moeten worden, zodat het voor kinderen aantrekke
lijker wordt om er te spelen. Verder zouden we de speelgoedkubus 
op het plein willen laten vervangen door een huisje, waar 
speelgoed geleend kan worden. Bij regenachtig weer zou het 
dan ook mogelijk zijn voor de kinderen om daarbinnen te spelen, 
idealiter onder begeleiding van een activiteitenbegeleider. 
Hierdoor zouden de kinderen onder alle weersomstandigheden 
gebruik kunnen maken van het Jenny Plantsoen.

De ’heuvels’ zouden beter geïntegreerd moeten worden in het 
plantsoen zodat ze beter benut kunnen worden door de kinderen. 
Daarbij vroegen we ons ook af of de hondenuit laat plaats wel 
zoveel ruimte in moet nemen.

Het plein zou zo ingericht moeten worden dat zowel kinderen 
als volwassenen elkaar in een groene, veilige omgeving kunnen 
ontmoeten.

Beste wijkgenoten ik hoop dat jullie weer veel leesplezier zullen 
beleven bij het lezen van onze wijkkrant.

Vriendelijk groet van Aad van Pelt
voorzitter van de Bewonersorganisatie

Opening Piet Heinplein 14 april 

Het Zeeheldenkwartier is weer verder ontsloten. Piet Hein zijn 
naam is klein, zijn daden weer groot, want via water en straat is 
de toegang tot onze wijk weer prima in orde. Wethouder Robert 
Barker kwam, zeer toepasselijk, over het water aan. Hij kon 
meteen aan wal stappen bij de nieuwe aanmeerplaats ter hoogte 
van de overvolle Bagels & Beans en daar het vernieuwde plein 
openen. De collectieve opluchting dat de werkzaamheden aan 
het plein erop zitten is, samen met de zachte lentezon, duidelijk 
voelbaar deze middag. En het resultaat is met recht een plaatje 
te noemen.

De leden van onze werkgroep Leefbaarheid & Verkeer hebben 
samen met het bestuur de stand van de Bewonersorganisatie 
bemand. Naast de verkoop van de Zeeheldenkaraf en het 
straatnamenboek van de wijk konden we geïnteresseerden 
informeren over onze acties en plannen. Het viel ons op hoe 
positief de meeste bewoners van het Zeeheldenkwartier zijn 
over hun eigen wijk, maar ook hoeveel bezoekers van buitenaf 
op de feestelijke opening zijn afgekomen. Het was dan ook een 
gezellig drukke boel tussen de marktkraampjes, de terrassen en 
de muzikale acts in de Piet Heinstraat. “Wat een leuke muziek, 
dat moeten jullie meer doen!” riep een enthousiaste bewoner 
nog na in het voorbijgaan.

Vergadering van de werkgroep Leefbaarheid & Verkeer 
bijwonen? Alle bewoners van het Zeeheldenkwartier zijn 
welkom, kom gerust langs! Elke eerste maandag van de 
maand, om 19.30, Heldenhoek: Elandstraat 88. 

Namens de werkgroep, 
Els (voorzitter) en Marloes (wijkz)

WHAT MAKES THE ZEEHELDENKWARTIER ATTRACTIVE TO YOUNG PEOPLE?

It is unimaginable that only some hundred and fifty 

years ago, the building of the Zeeheldenkwartier 

started. Smallscale and messy. For small land 

investors bought a meadow here and there, submitted 

a street plan, and started building. Fifty years 

later, the area from the Zeestraat to the Waldeck 

Pyrmontkade had been fully built and a large number 

of houses had already been demolished for the sake 

of the Vondelstraat breakthrough. (See Street Stories 

on page 8/9 of this issue). 

From its inception, it has been a particularly bustling 
neighbourhood. There was a vegetable market and at the 
end of the Crispijnstraat a sawmill, once immortalised 
by Vincent van Gogh, was built. The Piet Heinstraat and 
the Witte de Witstraat were the shopping streets in the 
area. The meadows between the Elandstraat and the 
Laan van Meerdervoort were rapidly filled with houses 
and businesses for the middle class. The courtyards 
now being sold off for big money, most of which have 
disappeared, were built for the working class in those 
days. Roughly speaking, the mansions were on the 
Toussaintkade, the Anna Paulownastraat, and on the 

shopping streets the Piet Heinstraat, the Zoutmanstraat, 
and the Prins Hendrikstraat. The large companies and 
insurance offices settled between the Zeestraat and the 
Anna Paulownastraat. 

The neighbourhood came through the war relatively 
unscathed, but after the war, the activity declined. It 
became a popular place for students. The spacious 
properties in the neighbourhood were subdivided and 
rented out to roomers. The last shops became vacant 
after the arrival of the Konmar, the first neighbourhood 
supermarket. Between 1988 and 1994, many houses 
were demolished for the urban renewal. Patches of 
green were created in the urbanised neighbourhood. 
The Piet Heinstraat, the Prins Hendrikstraat, and 
the Zoutmanstraat were reinstated and slowly the 
neighbourhood recovered. In the Piet Heinstraat, the 
first coffee bar opened its doors at the same time as 
the first coffee shops. The Prins Hendrikstraat soon 
followed. Tables were set up outside. A first terrace was 
born. Room rental changed into flat rental and part of 
the neighbourhood became populated by expats. 

Now, in 2024, the neighbourhood has totally changed. 
Tables on the pavement have grown into veritable 
terraces. One of the aspects that have made the 
Zeeheldenkwartier so attractive. Young people want to 
live here and the people who live here do not want to 
leave. Houses to buy and let are extremely expensive. 

According to an article in the AD of 9 April last, the much 
visited terraces of The Hague are the most expensive 
in the whole of the Netherlands. This refers to the city 
centre of The Hague, but the prices they charge there are 
similar to those in the Zeeheldenkwartier. The terraces 
are full of mostly young people and the language of 
communication is often English.

Most young people who visit the terraces come 'from 
outside'. They find it hip, fun, cosy, this is where 'it' 
happens and where 'everyone' is. 'Het Zeehelden' as 
the neighbourhood is often called, provides everything 
the 'Z generation' wants. Diversity, nice shops, lunch 
restaurants with a wide choice of coffees, cakes and 
lunches. Two excellent ice cream parlours. An occasional 
outlier to really exclusive coffee. And a vast array of 
restaurants. If you live here, you have all that within 
reach. The neighbourhood is surrounded by quays with 
nice terraces. The Toussaintkade - with the Palace Garden 
across the street - the Veenkade and the Cortenaerkade. 
There are still some mysterious courtyards, stately 
façades, and the neighbourhood houses a genuine Peace 
Palace. And if that is not enough for you, there is a small 
theatre and at walking or cycling distance you will find 
the city centre with its theatres, cinemas, and museums 
a little further away. On rainy days, tram lines 1, 3 or 17 or 
bus 24 get you to the city centre or one of the two train 
stations in a jiffy. The Art Museum and the beach are also 
nearby. Not to mention the well-attended theme markets 
like the asparagus festival, the mussel festival, the weekly 
organic market on the Prins Hendrikplein, the artists, 
writers, and musicians that populate the neighbourhood, 
and last but not least, the Zeeheldenfestival. A free music 
festival, which is entering its forty-second edition this 
year. That is what makes the Zeeheldenkwartier what it 
is. A messy, cosy neighbourhood where there is always 
something going on.

TEXT AND PHOTO WYBE VAN DE KUINDER TRANSLATION CINDY HOCK

(Op uw) Gezondheid! TEKST EN FOTO PETER BAKENS

De serie ’(Op uw) Gezondheid!’ van vorig jaar (2023) heeft veel reacties opgeleverd. 

En nog steeds komen er leuke verhalen binnen. Zo hoorde ik via een omweg over de 

helende werkzaamheden van Zeeheldin Antje Blom. Ik kwam met haar in contact 

door haar oproep van een tijd geleden om een Zeeheldenpopkoortje te beginnen, wat 

inmiddels al zo’n dikke twee jaar zingt. (officieus noemen we ons de ‘Brakelnights(c)

hout’). Maar er zit meer muziek in Antje, die al veel Zeehelden hiermee geholpen 

heeft! Ik vraag haar hier in het kort iets over te vertellen.

Antje: “Voordat ik haptotherapeut werd, werkte ik 20 jaar in de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Via een nascholing kwam ik in aanraking met de haptonomie. 
Het was alsof er een lamp ging branden, dit paste bij mij! Inmiddels werk ik 15 jaar als 
haptotherapeut. Het in verbinding zijn met mijn cliënten is voor mij de belangrijkste 
motivatie om dit werk te doen. Mijn doel bij al mijn cliënten is dat ze na onze sessies beter 
voor zichzelf kunnen zorgen. Dat kan op allerlei gebieden zijn: niet goed in je vel zitten, 
moeite hebben met keuzes maken en /of grenzen aangeven. Maar ook bij stressklachten 
of burn-outproblematiek.

Naast de haptotherapie heb ik een opleiding gevolgd tot EMDR Master Practitioner. Met 
deze therapievorm kan ik mensen in vrij korte tijd helpen met het verwerken van hun 
trauma’s. Het geeft enorm veel voldoening om afscheid te nemen van een cliënt die, soms 
na jaren, bevrijd is van de klachten die het trauma met zich meebracht.

De laatste opleiding die ik heb gevolgd was de specialisatie haptonomisch zwanger-
schapsbegeleider. Samen met twee opleidingsgenoten hebben we BestBevallen 
opgericht. Ik geef dus zwangerschapscursussen, zowel in groepen op verschillende 

locaties in de regio, als met individuele stellen bij mij in de praktijk. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat de angst voor de bevalling enorm afneemt dankzij deze begeleiding. 
Superleuk om te doen”!

Hoe kunnen onze Zeehelden je bereiken? 
Antje: “Ze kunnen me bellen, dan kan ik naar de vraag luisteren en samen kijken of 
haptotherapie daar wellicht een antwoord op heeft. 

Een mooi vervolg van onze succesvolle serie nietwaar? Wie ook wat wil delen over dit 
soort initiatieven: neem gerust contact op met de redactie: pmmbakens@gmail.com

Antje Blom 

Tel: 070-205 78 60 

Websites: 

GelukkigVoelen.nl 
BestBevallen.nl
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De Vos
Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn goede 
bedoelingen. Daar moest ik aan denken toen wij 
een paar maanden geleden een avond hadden in de 
Heldenhoek om de buurt te laten zien wat er in het 
Fletcher hotel gebeurde. De avond werd redelijk 
bezocht, maar toch was mijn verbazing groot toen Jan 
Pronk en zijn vrouw Tieneke binnen kwamen lopen en 
zeer geïnteresseerd waren in wat we daar in dat hotel 
nou wel deden. 

Ik weet nog dat ik 
toen dacht: "leuk 
dat ze komen kijken, 
maar dat zal het dan 
wel zijn". Maar nee, 
enige weken later 
stapte Jan binnen 
en begon gesprekjes 
met kinderen en 
volwassenen. Even 

later kwam pen en papier tevoorschijn en werden 
er dictees gegeven. "Schrijf eens op" hoorde ik de 
sonore stem zeggen.

Eerlijk is eerlijk, didactisch niet helemaal juist maar 
pedagogisch: GEWELDIG. Binnen een paar weken had 
hij een groep om zich heen die al grappend en grollend 
probeerde de Nederlandse taal te leren.

Dus ook hier gold: ‘maar niet zijn streken’ als je het 
spreekwoordelijk bekijkt.

Dank je wel Jan, voor je enthousiasme en inzet.

de zoute kater
klein maar fijn

Wat onmiddellijk opvalt als je De Zoute 
Kater binnenstapt, is de ongedwongen, 
warme en gezellige sfeer. Het is een kleine 
zaak, gevestigd in een pand waar vroeger 
een ouderwetse bruine kroeg zat. Iedereen 
zit dicht op elkaar en er wordt druk gekletst 
en gelachen. Op de avond dat ik er ging 
eten was het merendeel van het gasten 

jong. De gezelligheid en het jonge publiek kunnen er ook wel eens toe leiden 
dat de zaak tot 01.00 uur voor ‘after dinner drinks’ open blijft. Geen restaurant 
voor stijfdeftig dineren dus. Dat is ook precies de bedoeling van Eva Wijma, 
eigenaar en chefkok van De Zoute Kater (‘Zoute’ komt van de Zoutmanstraat en 
‘Kater’ is gekozen omdat je daar van alles bij kunt denken). Ze heeft het liefst 
mensen in haar zaak die die drukke maar knusse atmosfeer leuk vinden. Ze 
wijst mij erop dat het toeval is dat er deze avond zo veel jonge gasten zijn. 
Doorgaans is het publiek van alle leeftijden.

Eva Wijma heeft uiteenlopende opleidingen gedaan, van verpleegkundige tot 
kunstacademie. En daarnaast heeft ze altijd in verschillende functies in de 
horeca gewerkt. Daar is haar passie voor koken ontstaan. Voordat ze De Zoute 
Kater begon was ze chefkok van Vincenzo’s Osteria op de hoek van de Prins 
Hendrikstraat en de Tasmanstraat. Toen dat sloot en ze plotseling zonder werk 
zat, stond ze voor de keuze: solliciteren naar een koksfunctie in een ander 
restaurant of de sprong wagen naar een eigen zaak. Ze koos voor het laatste. 
Door middel van crowdfunding kreeg ze het startkapitaal bij elkaar en in april 
2023 is ze van start gegaan. 

Naast het ondernemen en mensen een leuke avond bezorgen, vindt Eva het 
creëren van gerechten en het uitproberen van nieuwe smaakcombinaties het 
leukst. Ze laat zich daarbij inspireren door keukens van over de hele wereld en 
speelt in op het seizoen waardoor er iedere drie maanden een nieuwe kaart is. 
Dat leidt tot unieke en verrassende gerechten, anders dan ‘de rest’. De Zoute 
Kater hanteert het ‘shared dining’ concept. Dat geeft je de mogelijkheid om veel 
verschillende kleine gerechtjes uit te proberen. 

Een avondje bij De Zoute Kater is meer dan alleen eten. Het is een belevenis 
waarvan je, als je van de drukke, intieme sfeer houdt, goed kunt genieten. Qua 
culinaire belevenis is het een niveau hoger dan een doorsnee restaurant, maar 
dat is ook te zien op de rekening. Het is dus geen restaurant voor een snelle en 
goedkope hap. 

Een tafeltje bemachtigen bij De Zoute Kater is niet eenvoudig. Het moet via 
WhatsApp en dan duurt het even voor je weet waar je aan toe bent. Bovendien 
zijn ze vaak al volgeboekt. Dat is trouwens wel een indicatie voor de populariteit 
die De Zoute Kater al in een jaar heeft opgebouwd.

De Zoute Kater
Zoutmanstraat 53C

Geopend: 
Maandag t/m woensdag van 18.00 tot 00.00 uur
Donderdag t/m zaterdag van 18.00 tot 01.00 uur
 06 414 859 93 (alleen WhatsApp)
 info@dezoutekater.nl

TEKST RENÉ MORS FOTO WYBE VAN DE KUINDER  Opening Groene Gevel 
parkeer  garage ‘de Zeeheld’
door de wethouder: 5 juni!
Namens de Duurzame Zeehelden bent U van harte uitgenodigd voor de opening 

door wethouder Arjen Kapteijns (wethouder Energietransitie, Mobiliteit, 

Grondstoffen en stadsdeel Centrum) van de Groene Gevel van parkeergarage 

de Zeeheld, Prins Hendrikstraat 5759, 2518 HL woensdag 5 juni van 16.00 

uur tot 16.30 uur. De opening is een in principe korte bijeenkomst en zal op 

straat, voor de parkeergarage en de groene gevel zelf, plaatsvinden. Afhankelijk  

van het weer ligt het in de bedoeling om na afloop op het Prins Hendrikplein 

wat na te praten. 

Aankondigingen van de bijeenkomst aan de pers worden verstuurd naar Het 
Zeeheldennieuws, Den Haag Centraal en het Algemeen Dagblad.

Het programma

1. Welkom door vertegenwoordiger van de Duurzame Zeehelden
2. Opening door de Wethouder
3. Uitdelen van een attentie aan belangstellende omstanders
4. Sluiting

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Herman Buss 06 538 41 935
Wim van der Valk 06 246 56 918

We willen iedereen die de Groene Gevel een warm hart toedraagt, oproepen om 

in droge periodes een bakje water, of een waterpistool bij de planten te legen. In 

principe kunnen deze planten het zelf maar alle beetjes helpen!

 Aanzet voor CO2-neutraal 
Den Haag in 2030
De gemeente heeft met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties 

(waaronder scholen en stichtingen) een plan gemaakt om de uitstoot van CO2 

te verminderen. Uiteindelijk zou Den Haag in 2030 helemaal geen CO2 meer 

moeten uitstoten. Dit 'klimaatakkoord' geeft de eerste aanzet.

In het akkoord staan 38 deals die de deelnemers onderling hebben gemaakt. Zo 
zijn er initiatieven om ’s winters schonere warmte te genereren door bijvoorbeeld 
het gebruik van mini-warmtenetten of door warmte uit de aarde te halen. Ook 
zijn er afspraken gemaakt om de stad te vergroenen, onder andere door daken 
te beplanten, en zijn er afspraken om openbaar vervoer en goederentransport 
schoner te maken.

Voor het Zeeheldenkwartier staan er geen speciale plannen in het Haags 
Klimaatakkoord. Dat komt voor een deel omdat de Duurzame Zeehelden zelf al 
concrete stappen aan het zetten zijn en deze fase van afspraken maken al hebben 
doorlopen.

Duurzame Zeehelden
De Duurzame Zeehelden laten op dit moment op kosten van de gemeente een 
proefonderzoek uitvoeren met een tiental woningen: deze worden verduurzaamd en 
geïsoleerd en tegelijkertijd van schone energie voorzien. Dat kan met aardwarmte 
zijn of een andere kleinschalige oplossing. 

Een technisch consultant werkt op dit moment het plan uit. De Duurzame Zeehelden 
geven de consultant input vanuit de wijk. Hiervoor is een team van ongeveer tien 
buurtgenoten gevormd die met hun specifieke kennis van de wijk het plan van de 
consultant van een concrete invulling kunnen voorzien. Volgens de woordvoerder 
van de Duurzame Zeehelden, Herman Buss, is het voor het eerst dat er zo'n 
intensieve wisselwerking is tussen de technische deskundigen en de bewoners. Het 
resultaat van dit onderzoek zal rond de zomer worden gepresenteerd.

Heb je vragen over dit artikel, mail naar reinout@journalist.com

TEKST REINOUT BARTH

We hebben er lang naar uitgekeken, hoe zou de buurt zijn als de gracht klaar is. Nou, 
ik vind het prachtig. We hebben een nieuwe hangplek in het Zeeheldenkwartier, 
superleuk. De banken rondom de gracht zitten elke dag bomvol, terwijl het de 
afgelopen weken nog best vaak koud was. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat met 
onze buurt. Ik hoop dat de lege panden in de Piet Heinstraat niet gevuld worden met 
alleen maar horecabedrijven. Hoeveel restaurants kan een buurt hebben. Volgens 
mij zijn daar regels over, maar daar houdt niemand zich aan, lijkt het. Ik zag wel een 
leeg pand waar een galerie komt, dat is tenminste heel wat anders. Mijn conclusie: 
het Zeeheldenkwartier is echt de leukste buurt van Den Haag.

TEKST ELLES DE BRUIN

TEKST EN FOTO ERIK HOUTZAGER

ELLES VERTELT...

schrijnend
Mijn kleine ergernissen worden slechts door enkelen gedeeld. Zo ook de ‘wildgroei’ 

van de winkelwagentjes van de grootgrutter. Schijnbaar heeft deze het verlies van de 

winkelwagentjes al ingecalculeerd in de verkoopprijs van zijn waren. Niemand, behalve een 

van de redacteuren en de hoofdredacteur van deze krant heeft gereageerd op mijn oproep 

om iets te bedenken voor de grote hoeveelheid winkelwagentjes die de wijk bevolken. 

Persoonlijk dacht ik nog aan zoiets als een flinke drempel of in hoogte verspringende 

steentjes bij de uitgangen. Daarmee zou ik mezelf in de wielen rijden want met een rollator 

– ook ik bedien me tegenwoordig van zo’n hulpmiddel – is het niet te doen om over zo’n 

obstakel heen te rijden. De beste manier lijkt nog steeds een elektronische blokkade die 

geactiveerd wordt als je over een signaleringskabel rijdt. Een oplossing die er wel weer 

voor zorgt dat de winkelwagentjes een stuk duurder worden. Het antwoord ligt zoals altijd 

bij de gebruiker.

Dwight J.

Stedin en Dunea zijn sinds oktober 2023 bezig met het vervangen van de gas en waterleidingen in het gedeelte 

Zeeheldenkwartier tussen de Waldeck Pyrmontkade en de Zoutmanstraat. We willen u graag op de hoogte brengen van 

de huidige stand van zaken en de vooruitzichten voor de komende periode.

 

De werkzaamheden aan de waterleidingen in de Prins Hendrikstraat en de Roggeveenstraat zijn inmiddels afgerond. Het kan 

zo zijn dat u af en toe nog wat kleine werkzaamheden ziet in de Prins Hendrikstraat zoals het netjes afwerken van straatwerk 

of andere oneffenheden. Momenteel zijn er werkzaamheden volop bezig aan zowel de water- als de gasleiding in het stuk van 

Diemenstraat tussen de Prins Hendrikstraat en de van Speijkstraat. Doordat er bij deze werkzaamheden zowel de gas- als 

waterleidingen worden vervangen, duren de werkzaamheden naar verwachting langer. Dit stuk van de van Diemenstraat is 

een van de weinige straten waar de gasleidingen ook aan vervanging toe zijn. De woningen zullen te allen tijde bereikbaar 

blijven. Na de werkzaamheden in de van Diemenstraat wordt er verder gewerkt aan zowel de gas- als waterleiding op de 

Laan van Meerdervoort. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting tot de bouwvakantie duren.

 

Bij vragen of problemen met betrekking tot de omgeving kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager  

Bobby Groenewoud: 06 154 864 78 / bobby@deomgevingsmanager.nl

Update bericht vervanging 
gas- en waterleidingen



Wijkz verbindt mensen in de wijk

Heeft u behoefte aan contact met anderen uit de wijk of hulp 
nodig bij het oplossen van een probleem? Wilt u vrijwilligerswerk 
doen of buurtgenoten een stapje verder helpen? 

Kom naar:
Centrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, 070 205 2279
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Kim Baptiste is een opvallende verschijning in het Zeeheldenkwartier. Ook haar 

bezigheden zijn opvallend. Die bestaan uit spirituele readings, tarottrainingen en 

spirituele huisreiniging. In een groot deel van Europa worden tarotkaarten gebruikt als 

kaartspel, maar in Engeland, toch een spelletjesland bij uitstek, worden tarotkaarten al 

enkele eeuwen hoofdzakelijk gebruikt voor esoterische toepassingen. De benaming en 

de aansprekend taferelen van de afzonderlijke kaarten zullen de gebruikers hebben 

geïnspireerd tot dit gebruik. 

Er zijn verschillende versies van tarotkaarten. Over het algemeen zijn ze, met veelal 
middeleeuwse schilderingen, prachtig om te zien. De kaarten die door de esoterici gebruikt 
worden bestaan uit achtenzeventig kaarten.

Esoterici houden zich bezig met de verborgen aspecten van de werkelijkheid: de 
niet zintuiglijk waarneembare aspecten en het wezen van de dingen. Vakgebieden: 
astrologie, alchemie, magie, waarzeggerij en parapsychologie. Alsmede religieus-
filosofische tradities, zoals hermetisme, neoplatonisme, gnosticisme en kabbala.

De Grote Arcana (grotere geheimen) bestaan uit 22 kaarten. De levensstadia van de geboorte 
tot de dood. Daarin figureren: De Dwaas, De Gehangene, De Magiër, De Hogepriesteres, De 
Geliefden, Het Oordeel, De Dood, Gematigdheid, De Kracht, enzovoort. De Kleine Arcana 
(kleinere geheimen) bestaan uit 56 kaarten die verdeeld zijn in vier groepen. Met Staven, 
Pentakels, Kelken, Koning, Koningin, Ridder, Page en noem maar op. Dat spreekt tot ieders 
verbeelding. Waarzeggers, kaartleggers: het is allemaal omgeven door een wereld van 
magie en mystiek die volgens occulte schrijvers, zonder enig bewijs, terug te voeren is tot 
het oude Egypte of de Kabbala. De bewezen oorsprong ligt in Zwitserland. In 1367 bleek er 
een verbod op het gebruik ervan. De eerste nu bekende tarotkaarten werden rond 1430 in 
NoordItalië gemaakt. 

Het leggen van de tarot is ingewikkeld. Als je kaartleggingen wilt doen moet je er goed in 
thuis zijn. Kim is die kunst met de paplepel ingegoten. Haar culturele achtergrond is 
SurinaamsIndiaas, Portugees, Joods en Nederlands. 

De belangstelling voor de tarot begon bij overgrootmoeder Anne uit Brabant en oma Treesje 
heeft haar bekwaamd in het kaartspel. Kim geeft trainingen voor bedrijven en particulieren 
zodat iedereen de magie van het kaartleggen kan ervaren. Een magie die uitstijgt boven de 
vraag: word ik rijk of is dit de juiste levenspartner voor mij. 

Kim geeft tarottrainingen, readings, spiritual fiesta’s en house cleaning sessies. Bij dat 
laatste biedt ze ook ‘ondersteuning bij het reinigen, opruimen en organiseren van je woning 
zodat je omgeving niet alleen energetisch maar ook fysiek in balans is.’ Aldus de 
omschrijving op haar website. 

In een maatschappij die zo ingewikkeld is geworden is het soms noodzakelijk dat er een 
spirituele bezem doorheen gaat. Dat kan je tegenwoordig ook volgen in een podcast maar 
hoeveel prettiger is het om een training of reading met een mens van vlees en bloed te 
doen. Iemand met wie je tijdens en na trainingen in gesprek kunt gaan en die je vragen 
kunt stellen. Kim richt zich in de sessies op persoonlijke groei en op de verborgen talenten 
die volgens haar ieder mens bezit. Vaak wordt ze bevestigd in het gevoel dat mensen na 
zo’n reading bewuster gaan leven. 

Ook haar readings zijn breder dan wat podcasts en literatuur te bieden hebben. Voor bedrijven 
levert ze maatwerk. Speerpunten zijn, ontstressen, verbinding, zelfinzicht, opbouw en 
bewustwording. Wat zich meetbaar vertaalt in een prettige werksfeer en minder 
ziekmeldingen.

Zie ook: myspiritualjourney.eu

Kim Baptiste

TEKST WYBE VAN DE KUINDER FOTO E. HORCHER

KunstagendaKunstagenda
Beeld en Geluid

Expositie: My first smartphone / 30 juni 

Art Nouveau uit ’t depeau / 8 -10 juni

Rondleidingen / 1 juli

Zeestraat 82

Denhaag.beeldengeluid.nl

Het Zeeheldentheater

Essentia / verschillende data in mei en juni

Ik ben anders - open podium / 25 mei

zeeheldentheater.nl

Panorama Mesdag

Tentoonstelling: Mesdags vriendenkring / 31 december 

Workshop tekenen en schrijven / 1 juni

Zeestraat 65

Panorama-mesdag.nl

De Mesdagcollectie

Tentoonstelling: Sprekende bomen. Een ode aan onze 

bedreigde natuur.

Laan van Meerdervoort 7-F

demesdagcollectie.nl

Theater Merlijn

Equivalent / 23 – 26 mei

3T speelt Dunne Lijn / 31 mei en 1 juni

Bilderdijkstraat 35

rabarber.net

Quartair

The Queer Geobacter / 24 mei

Toussaintkade 55

quartair.nl
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De rubriek Creatief Kwartier portretteert bewoners  
van het Zeeheldenkwartier met creatieve beroepen.

Heeft u een tip? Mail: 

info@zeeheldennieuws.nl

Ik trek mijn schoenen uit
Omdat ik jullie plek betreed

Ik kijk naar mijn handen
Roest

Ik doe mijn ogen dicht
Voordat de stilte valt

Laat hen vliegen

'Ooit gevlogen'
Een poëtische tekst 

over de Roma en Sinti
Door Xem Vermeij 

(voor de gehele tekst  
zie zeeheldennieuws.nl)

vind de heldenhoek op:

ACTIVITEITENLADDER 
HELDENHOEK 

MAANDAG
Buffet van 9.00 tot 15.00 uur

Geldzaken op afspraak van 9.00 tot 13.00 uur

Yoga van 9.30 tot 10.30 uur

Cursus Frans van 11.00 tot 12.30 uur

Gymnastiek 55+ van 12.30 tot 13.15 uur

Buurtmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur  

met live pianomuziek

VOOR 11.00 UUR OPGEVEN. 070 – 2052270

DINSDAG
Buffet van 9.00 tot 15.00 uur

Handwerken van 9.30 tot 12.00 uur

Bingo 28 mei 13.30 uur

WOENSDAG
Buffet van 9.00 tot 15.00 uur

Buurtontbijt van 9.30 tot 11.30 uur  

met livemuziek

Spreekuur HaagWonen van 11.00 tot 12.00 uur

Linedance van 12.30 tot 13.15 uur

Kinderclub vanaf 4 jaar van 13.00 tot 15.30 uur

Meidenclub 9-13 jaar van 15.30 tot 17.00 uur 

via Charlotte 070-20526565

Jongensclub 9-13 jaar van 16.30 tot 18.00 uur 

Dustin

Zumba/dance-fitness van 19.00 tot 20.00 uur

Geldzaken op afspraak van 9.00 tot 13.00 uur

DONDERDAG
Buffet van 9.00 tot 15.00 uur

Taalles van 10.00 tot 12.00 uur,  

via inschrijving Marloes 070 2052561

Judo 6-11 jaar van 18.00 tot 19.00 uur

Judo 11-18 jaar voor gevorderden  

van 19.00 tot 20.00 uur

VRIJDAG 

Buffet van 9.00 tot 15.00 uur

Gymnastiek 55+ van 9.00 tot 09.45 uur

Gymnastiek 55+ van 10.15 tot 11.00 uur

Sjoelen van 10.00 tot 12.00 uur

Rommelmarkt laatste vrijdag van de maand 

van 9.00 tot 15.00 uur 31 mei 

ZONDAG 

Piet bakt eind september weer pannenkoeken.

"In het zonnetje"
Dit is een rubriek waarin we in elke editie een vrijwilliger in het zonnetje zetten. Dit 
keer Vinnie.

Vinnie is Vincent Mens. Vincent groeide op in het Haags 
Marionettentheater van zijn vader. Geboren en getogen op de Oranje 
Buitensingel bij Centraal Station. Hij draagt zijn naam waardig in de 
vrijwilligerspool van de Heldenhoek wijkz.
Al acht jaar verzorgd Vincent de kopij voor de Zeeheldenkrant. Hij 
neemt zijn werk als vrijwilliger serieus en is beheerder voor een aantal 
activiteiten. Ook helpt hij af en toe in de keuken. Naast poppenspeler is 
Vincent een meesterpianist en speelt piano bij het diner op de 
maandagavonden. Soms ook met ander musici. Na zijn hartinfarct acht 
jaar geleden moest het roer om. Zijn theateren muziekproducties kon 
hij niet meer uitvoeren als voorheen. Het poppenspel verdween naar de 
achtergrond, hoewel hij nu weer ideeën heeft voor een nieuw 
theaterstuk:  ‘Appassionata’ gebaseerd op Beethovens’ brieven aan 

Josephine. Vinnie: “Ik heb het reuze naar mijn zin hier, er werken allemaal aardige mensen en ik vind het 
geweldig om ook iets aan de wijk terug te geven. Tevens is dit ook een oproep aan schrijvers en 
theatermakers uit de wijk die mee willen bouwen aan een theaterspektakel. Ik woon nu 33 jaar in de 
woningateliers van Diemen waar ik ook pianoles geef. De Heldenhoek is een unieke locatie waar jong en oud 
elkaar uit het Zeeheldenkwartier kunnen ontmoeten, daar kan je alleen maar van houden.” 06  53 25 55 68

de kast van lotje
In de Heldenhoek staat nog steeds een ‘Kast van 
Lotje’. Er wordt goed gebruik van gemaakt. Vraag en 
aanbod zijn redelijk in evenwicht. Gezinnen met 
kinderen die kleding en/of schoenen nodig hebben 
kunnen hiervoor langskomen en samen met een 
vrijwilliger kleding uit zoeken. De vrijwilligster Tania 
is er maandagmiddag en vrijdagochtend. Voor meer 
info kijk op stichtinglotje.nl

rommelmarkt/bazaar - 31 mei
Elke laatste vrijdag van de maand is er de gehele dag 
Rommelmarkt/Bazaar. Reuze gezellig en leuke 
spullen te verkrijgen voor een serieus lage prijs. Wilt 
u een kraam huren op de Heldenhoek Bazaar dan kan 
dat. De kosten zijn € 3,50 per tafel, € 5 voor 2 tafels.

Paasontbijt in de Heldenhoek
Aangezien er op 2e Paasdag (maandag 1 april j.l.) geen 
avondmaaltijd was, kwamen de koks met het voorstel 
om op woensdag 27 maart in plaats van het reguliere 
Heldenhoekontbijt een Paasontbijt te organiseren.
Samen met de ’ontbijtcollega’s’ werd de organisatie 
besproken, een feestelijk menu samengesteld en een 
planning gemaakt. 
Voor slecht € 3,50 kon men genieten van een hartige 
eimuffin, een huzarensalade en warme pasteitjes met 
vers bereide champignon ragout. Alles uiteraard zelf 
gemaakt door onze koks.
Natuurlijk ontbraken de croissants met roomboter, de jus 
d’orange en de koffie of thee niet! Ook was er een 
schaal heerlijk fruit op iedere tafel, aangeboden door 
AH XL Elandstraat. Het geheel werd weer opgeluisterd 

met fijne muziek van onze vaste 
musici van het ontbijt.
Het ontbijt was zeer geslaagd, het 
was erg druk en iedereen was 
bijzonder enthousiast. 
Dank aan onze goede koks en 
iedereen die mee heeft gewerkt 
om er een succes van te maken.

Zeker voor herhaling vatbaar, dus: 
tot volgend jaar!

Yolanda Schouten

dinsdag 28 mei
13.30 uur
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STRAATVERHALEN
Verhalen liggen voor het oprapen, op 
straat, om de hoek of aan je voeten. 
In ‘Straatverhalen’ telkens een korte 

vertelling over een plek of gebeurtenis  
in het Zeeheldenkwartier.

KRUISING 
VONDELSTAAT/ELANDSTRAAT/ZOUTMANSTRAAT/HEMSTERHUISSTRAAT

Rond 1900 was het verkeer door stadsuitbreidingen in Den Haag enorm 
toegenomen. Architect en stedenbouwkundige Hein Berlage ontwierp in 1907 
plannen ten behoeve van de bereikbaarheid van de binnenstad. In wat toen nog 
de Dichtersbuurt heette, werden in 1927 een groot aantal (469!) woningen 
platgegooid. Om een ruime doorbraak tussen Torenstraat en Zoutmanstraat de 
forceren, werd de Vondelstraat - die zonder de tussenkomst van twee raadslieden 
nu Robert Fruinstraat had geheten - aangelegd om zo een betere verkeersdoorgang 
tussen het centrum en de westelijke stadsuitbreidingen te creëren. 

Een kleine honderd jaar later, in 2019 werd begonnen met het vervangen van de 
tramsporen van lijn 17. Ze lagen er ook al bijna honderd jaar en dan wordt het wel 
een beetje tijd. Ook een mooie gelegenheid om de riolering te vervangen en de 
verkeersafwikkeling opnieuw te regelen. Want de eens zo belangrijke smalle 
Zoutmanstraat verloor zijn functie als autostraat en werd op voordracht van de 
ondernemersvereniging BIZZ autoluw.

En nu is het klaar. Op de foto nog niet helemaal want op de Vondelstraat 
rechtsonder is nog een blauwe bulldozer aan het werk en ook de tramhokjes staan 
er nog niet. Er is veel kritiek op de nieuwe inrichting. Maar dat is altijd zo in het 
begin. De grote boosdoener is de in de kop genoemde kruising. Als je deze 
plattegrond bekijkt denk je al, wat ingewikkeld. Gaat dat wel goed? Eigenlijk is het 
gewoon een rechthoekig plein. Door de diagonaal van de Vondelstraat wordt het 
al wat lastiger. Aan de pijlen op de Vondelstraat is te zien dat je niet meer de 
Zoutmanstraat in mag. Maar daar houden veel mensen zich niet aan en dat maakt 
het gevaarlijk. Ook de rechtsaf pijl in de Zoutmanstraat wordt in veel gevallen 
genegeerd. Automobilisten trekken zich vaak niets aan van borden en aan-
wijzingen en rijden vanaf de Zoutmanstraat de Vondelstraat in. Ze twijfelen dan 
nog even of ze de trambaan of de weg op zullen rijden, daar waar op de foto de 
blauwe bulldozer nog aan het werk is. Het is duidelijk: de gemeente is hier nog 
niet klaar mee.

FOTO GOOGLE MAPS TEKST WYBE VAN DE KUINDER
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IN-ZICHT/werk in de wijk
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON!

FOTO'S WYBE VAN DE KUINDER

HELP HET ZEEHELDENFESTIVAL:
WORD SPONSOR!

De 41e editie van het Zeeheldenfestival ligt alweer even achter ons. Het was mede 
dankzij onze sponsors en donateurs een bijzonder geslaagde editie, met mooie 
optredens en veel gezelligheid.

Ook dit jaar hopen we met financiële steun, of met bijdragen in natura, van het 
Zeeheldenfestival weer een geweldig evenement te maken. Want dit unieke gratis 
toegankelijke festival kan niet zonder vele lieve sponsors en donateurs die het festival 
een warm hart toedragen. 

Steun ons
Afgelopen weken hebben trouwe en nieuwe sponsors  
zich al aangemeld voor onze editie van 2024.  

Willen jullie met je bedrijf ons festival verder helpen? 
Meld je aan als sponsor en dan neemt ons Sponsorteam 
contact met je op. 

Heldenlijst 2024
Naast eeuwige dank en promotie komt je bedrijf ook op onze beroemde ‘Heldenlijst’. 
Deze bedrijven zijn jullie al voorgegaan. Dus hier zijn onze Helden van 2024 tot nu toe! 

Voor eten en drinken op en na het festival kun je gaan naar:
- Brooklyn Café Bar
- Café de Oude Mol
- Dignita restaurants
- Eiber Bier
- Lunchroom Bij Moedi
- Restaurant Amici

Voor mooie en fijne winkels in de buurt kun je terecht bij:
- AH XL
- Kantoorboekhandel Roda
- Kemper Fietsen
- Lavinia cakes ‘n buttons
- Queen of Water Store
- Rutten, le Spécialiste du Frais
- Sevenster body & soul art's

Zoek je (iets voor) huis en/of tuin:
- Auping Store
- Elzenaar Makelaardij
- Galerie Helder 
- Glashandel Ariba
- Halsema Hoveniers
- Janson Makelaardij 
- Marcello’s Art Factory and Rock Gallery
- RE/MAX City Makelaardij 
- Schoonmaakmagazijn

En tot slot handige bedrijven en organisaties in de buurt:
- Bollard Accountants & Belastingadviseurs
- Fonds1818
- Glow Specialist 
- Kids ‘n’ Such 
- Logopedie en Stotterpraktijk Zeeheldenkwartier
- Midvliet Radio 
- Multicopy The Communication Company 
- Praktijk Voor Houding en Beweging 
- Print123
- Staedion
- Stepping Stone Daycare
- Stichting Elandstraat Jeugd Actie (EJA)
- VSB Fonds, iedereen doet mee

Dus maak de Zeeheld in jezelf wakker en steun ons ook! 
zeeheldenfestival.nl/

EEN TIPJE VAN HET PODIUMZEIL
Het duurt nog even tot het Zeeheldenfestival begint, maar we willen alvast wat 
namen van artiesten verklappen. Natuurlijk wordt het volledige programma 
ruim op tijd gepubliceerd op de website van het Zeeheldenfestival én in het 
Zeeheldennieuws.

Dit mogen we alvast verklappen.

DIT JAAR GEEN SPULLENKRAAM OP HET ZEEHELDENFESTIVAL

Dit jaar zullen we geen spullen inzamelen voor de spullenkraam. We slaan het 
deze editie over. Hoe we het volgend jaar gaan doen laten we uiteraard op tijd 
weten. Hou daarvoor onze nieuwsberichten op onze website zeeheldenfestival.nl 
en onze social media in de gaten.

HELDEN MET HELPENDE HANDJES 
GEZOCHT
De organisatie van het Zeeheldenfestival is voor 100% in handen van vrijwilligers. 
Allemaal mensen met een hart voor het Zeeheldenkwartier. Heb jij talenten die je 
graag in wil zetten voor het leukste feestje van Den Haag? Dat is fijn!

We zoeken onder andere enthousiastelingen voor onderstaande functies:
•  Eén of twee nieuwe leden met technische achtergrond op het gebied van elektra of 

ervaring met festival opbouw;
•  Hulp bij het benaderen van lokale bedrijven om maaltijden voor de vrijwilligers te 

regelen;
• Mede-coördinator voor het team Vrijwilligersbeheer.

Je vindt alle informatie op onze 
website: Zeeheldenfestival.nl  
of via de QR code.

Hoe lang ben je al eigenaar van deze zaak?
Ik ben nu 14 jaar eigenaar van Kemper Fietsen. In januari 
2010 hebben we de zaak overgenomen en zijn we tevens 
naar de Waldeck Pyrmontkade hoek Prins Hendrikstraat 
verhuisd. Daarvoor werkte ik bij Jan Kemper, de laatste 
Kemper waar de naam vandaan komt. We verhuisden 
toen vanaf de Piet Heinstraat, waar we een hele smalle 
winkel hadden die van de Piet Heinstraat naar de 
Elandstraat liep. We verkochten daar voornamelijk 
vouwfietsen. Door de nieuwe locatie zijn we in veel 
meer andere segmenten fietsen gaan verkopen. We 
verkochten altijd al stadsfietsen, elektrische fietsen en 
nog wat andere modellen, maar dat was allemaal heel 
kleinschalig. We hadden er gewoon de ruimte niet voor, 
maar op de nieuwe locatie is er heel wat bijgekomen.

Ooit zijn we begonnen met de opa van Jan Kemper in de 
Trompstraat. Daar hadden ze twee locaties. Later ging 
de zaak over op de vader van Jan Kemper. Toen werd 
het pas echt een fietsenwinkel zoals we die nu kennen 
met voornamelijk reparaties en wat verkoop van nieuwe 
fietsen. Lang geleden, in de jaren 30 en 40, werden vooral 
bakfietsen verhuurd voor bijvoorbeeld verhuizingen. 
Ik woon zelf ook sinds een paar jaar in het 
Zeeheldenkwartier, in de Prins Hendriksstraat. Ik heb 
vanuit mijn huis een doorgang naar de winkel. Niet per 
toeval natuurlijk; ik heb het huis daarop gekocht. Via het 
binnenplaatsje kan ik zo doorsteken naar mijn huis en zo 
hoef ik eigenlijk nooit meer naar buiten. Ik ben trouwens 
ook geboren in het Zeeheldenkwartier en woonde in 
de 2e De Riemerstraat op nummer 71 met mijn ouders. 
Later heb ik nog in Laak gewoond. En nu dus weer hier.

Kort en bondig; hoe zou je je bedrijf beschrijven? 
Door de markt, en met name door de komst jaren geleden, 
van internet, en het groeiende bewustzijn bij klanten van 
wat iets kost, is service en nazorg na de aankoop van een 
fiets heel belangrijk geworden. Daar ligt onze focus op . We 
willen de mensen achteraf zo goed mogelijk helpen als er 
garantiekwesties zijn of als er sowieso wat nagesteld moet 
worden. Vandaar dat we altijd standaard een jaar service 
bij iedere fiets geven. Dat is één van onze belangrijkste 
pluspunten ten opzichte van willekeurige andere verkopers.

Wat zijn de belangrijkste drie producten van je bedrijf? 
De vouwfietsen zijn van oudsher altijd ons specialisme. 
Dus al vanuit de kleine winkel in de Piet Heinstraat. Met 
name het merk Bromptom is sinds het begin één van de 
belangrijkste merken. Vanuit de geschiedenis hebben we 
een speciale verbinding met vouwfietsen. Stadsfietsen 
is heel groot geworden op deze locatie, maar elektrische 
fietsen is ons belangrijkste verkoopproduct geworden. 

Wat is je connectie met het Zeeheldenfestival?
Het begon al op de basisschool, de Groen van 
Prinstererschool in de Van de Spiegelstraat. Op 
woensdagmiddag traden we tijdens het festival met 
de klas op. Volgens mij heb ik ook een keer gezongen, 
maar het is natuurlijk al lang geleden. De school was 
heel betrokken. Als puber had ik andere interesses en 
wilde ik naar de discotheek. Toen kwam ik een paar 

jaar niet meer, maar daarna sloeg ik geen jaar meer 
over. Zeker niet toen ik hier weer kwam wonen.
Je bent al een hele tijd sponsor. Wat was je motivatie 
om het Zeeheldenfestival te ondersteunen? 
Ik vind het gewoon een ontzettend leuk festival dat de 
wijk een stuk rijker maakt. Het festival is erg belangrijk 
voor het Zeeheldenkwartier. Ik vind het moeilijk in te 
schatten of het voor Kemper een financieel voordeel 
heeft als we sponsoren, maar ik vind het belangrijk dat 
initiatieven zoals het Zeeheldenfestival er blijven. 

Waarom zouden onze lezers juist voor Kemper fietsen 
moeten kiezen? Wat onderscheidt je van je concurrenten? 
Andere fysieke winkels snappen ook dat service belangrijk 
is. Maar het belangrijkste verschil is toch wel dat wij het 
als team samen gezellig hebben. De sterke band van het 
team is een belangrijk aspect en dat straal je dan ook uit 
naar de klant. Daarom vind ik het belangrijk om de sfeer 
onderling goed te houden. Je hoeft dan weinig moeite 
te doen om naar de klant ook net zo vrolijk te blijven. 

Wat zou je bij onze lezers onder de aandacht willen 
brengen? Heb je nog leuke aanbiedingen, acties of 
een vacature?
Ja, we hebben zeker nog een aantal leuke aanbiedingen. 
E-bikes met name, want de oude modellen zijn nu in de 
opruiming. Op dit moment krijg je bij sommige e-bikes 25% 
korting dus dat kan zeer interessant zijn. En een ervaren 

fietsenmaker kan ik altijd gebruiken. We hebben het nu 
niet slecht qua bezetting, maar het kan altijd beter.
Wat kan je eventuele potentiële sponsors meegeven 
waarom het goed is het Zeeheldenfestival te sponsoren?
Denk bij het sponsoren niet alleen aan het financiële 
belang. Dat financiële aspect komt vanzelf als de 
wijk gezond blijft. Als mensen hier willen wonen 
dan heb je automatisch meer klandizie. Je kunt al 
vanaf 200 euro sponsoren en als we dat met z’n allen 
doen, kan het festival mooi blijven bestaan. 
Het sponsoren is natuurlijk ook in het belang van het 
Kemper-team. We gaan meestal de vrijdagavond met 
z’n allen naar het festival. We worden dan door het 
Zeeheldenfestival altijd goed voorzien van de drankjes 
en wat te eten. Dat voelt wel als een VIP-ervaring.

Wil je nog iets anders kwijt aan de  mensen die dit
interview lezen?
Het Zeeheldenfestival is ook bijzonder omdat je er 
met kinderen heen kan, dus kom vooral ook in de 
middagen. Desnoods sluit je het voor de avond alvast 
af met een borreltje. Je kunt er natuurlijk ook ‘s avonds 
een feest van maken; er is voor iedereen wat te doen. 
We hopen allemaal op mooi weer, want dat maakt 
het alleen maar feestelijker. Kom vooral met het hele 
gezin. De laagdrempeligheid van even een uurtje na 
je werk is geweldig. Het is gratis en je zit nergens aan 
vast. Je kunt vier dagen komen wanneer je wilt.

ZEEHELDENFESTIVALSPONSOR
IN GESPREK MET..... MICHEL VAN BALLEGOOIJEN, JARENLANGE SPONSOR VAN HET ZEEHELDENFESTIVAL  
EN EIGENAAR VAN KEMPER FIETSEN, GEVESTIGD AAN DE WALDECK PYRMONTKADE 454 IN DEN HAAG.
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Frenkie of Frenko, zoals veel oudbewoners van het Zeeheldenkwartier hem 

blijven noemen, heeft vanaf zijn 7e verjaardag de drang om de wijde wereld 

in te gaan. Nu is hij 65 en zegt: “Ik heb nooit een echte baan gehad maar wel 

een baan om de aarde”.

En inderdaad, hij heeft in wel 86 landen rondgelopen, in een aantal zelfs 
verschillende keren. Eerst voor de lol om mensen te ontmoeten, waardoor zijn 
taalgevoel sterk werd ontwikkeld. Later voor zijn beroep: Tolk/vertaler Engels en 
Spaans in Colombia, Costa Rica, de V.S., India enz.

Op de middelbare school was hem al duidelijk dat hij redelijk goed in zijn talen 
was, maar dat hij geen zin had in een vaste baan.

Hij deed los werk voor het geld en had als 19-jarige best wat succes met optredens 
van de theaterworkshops van Michael Gimpel in het Paard van Troje, de Melkweg 
en Paradiso. De groep viel helaas uit elkaar: Frenk ging vanaf 1979 lekker liften. 
Vijftien maanden low-budget de Middellandse zee rond via Zuid Europa, Noord 
Afrika, het Midden Oosten, Turkije, Griekenland, Italië en Berlijn. Zo werd zijn 
interesse voor allerlei mensen, hun talen, eigenaardigheden en culturen versterkt. 
Bij de tempels van Aboe Simbel in Egypte, onder de stralende Melkweg, bij volle 
maan en een regen aan vallende sterren, kwam de wens op om daar ook van te 
kunnen leven!

Terug in Nederland werd dat zijn belangrijkste doel. Nog even zijn oude 
theaterambitie gecheckt, maar daarna wenkte een 7-jarige studie Spaans in 
Utrecht op het hoogste niveau (C1). Afwisselende reizen door Spaanstalig Latijns 
Amerika volgden op extra studies en specialisaties op juridisch gebied. Het gevolg 
is dat hij zich nu beëdigd C1 Tolk/vertaler Engels en Spaans mag noemen! 

Hij werkt nu als freelance simultaantolk en vertaler voor rechtbanken, advocaten 
en notarissen.  Het zijn vaak ingewikkelde klussen, maar hij zegt zelf: ”Door  
al dat reizen ben ik gewend aan allerlei accenten. Ik kan sneller tolken dan  
mijn schaduw…”

 NIEUWSFLITSEN 

Sinds 1999 houdt de kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes kantoor op de 

hoek van de Zoutmanstraat  Prins Hendrikplein, maar eind juni verlaten ze het 

pand en verhuizen ze naar het centrum van Den Haag.

Al verhuist Terre des Hommes naar een andere plek in de stad, het Zeeheldenkwartier 
blijft in de harten van onze medewerkers. Ze kijken met veel plezier terug op het 
adembenemende uitzicht op het Prins Hendrikplein, de prachtige seizoenswisselingen 
en alle fijne horecagelegenheden en eettentjes die de buurt kent. Het Zeeheldenfestival, 
een levendig evenement dat de buurt verenigt en de diversiteit viert en waar Terre des 
Hommes meermaals aanwezig mocht zijn, staat hoog op het lijstje van onvergetelijke 
momenten. 

Terre des Hommes wil iedereen bedanken voor de mooie tijd en de fijne samenwerking 
met hotels, horeca en andere partners. Tot ziens, in Den Haag!

Denk je ook wel eens aan een auto delen 

met je buren in het Zeeheldenkwartier? 

Wil je meer weten, meld je dan aan voor 
een van de informatieavonden op 23 mei 
(digitaal) of 30-mei (bij Lunchbar Sammy's, 
hoek Prins Hendrikstraat/Tasmanstraat). 

 autodeelzeehelden.wordpress.com

Niet altijd vind je armoede daar 
waar je het verwacht. Ook mensen 
met een relatief hoog inkomen 
kunnen (tijdelijk) moeite hebben 
om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Juist deze groep komt vaak niet in 
aanmerking voor minimaregelingen 
omdat hun inkomen boven de 
gehanteerde inkomensgrenzen valt. 
Deze zogeheten verborgen armoede 
komt vaker voor dan veel mensen 
denken. Als het inkomen terugzakt 

door bijvoorbeeld ziekte, scheiding of verandering in werk, zijn de vaste lasten soms 
moeilijk op te brengen.

Teximart probeert samen met hun donateurs de mensen uit deze groep te ondersteunen 
door inzamelen van nog goed bruikbare kleding, speelgoed en voedsel (ook voedsel 
dat aan de THT-datum is). Mocht je een bijdrage willen leveren dan kun je deze van 
dinsdag t/m zaterdag inleveren bij Teximart Interieur aan de Piet Heinstraat 139,  
hoek Zoutmanstraat.

Als je gebruik wilt maken van hun ondersteuning, schroom dan niet om contact op te 
nemen. Dat kan door langs te gaan in de winkel of een whatsappbericht te sturen naar 
06-24245056. Uiteraard wordt er zeer vertrouwelijk en discreet met aanmeldingen 
omgegaan.

In samenwerking met de Duurzame Zeehelden is de gemeente een studie gestart 
naar kleinschalige oplossingen om lokaal in de wijk huizen te verwarmen. Nu het grote 
warmtenet er voorlopig niet komt, zoekt iedereen naar oplossingen om een aantal 
huishoudens, maar vooral ook groepen huizen en appartementen (bijv. 5, 10 tot wel 50 
stuks) toch van een – betaalbare – warmteoplossing te voorzien. Een consultant is druk 
bezig met o.a. onze input om de eerste zaken op papier te zetten. Wij mogen daar dan 
over meepraten en kijken waar eventuele eerste pilots kunnen plaatsvinden. 

Op 15 april jl. was er een geanimeerde bijeenkomst in de Heldenhoek met een groep 
van 10 wijkgenoten over dit onderwerp. Dit was een vervolg op een oproep vanuit de 
Duurzame Zeehelden om aanmeldingen voor een klankbordgroep. Het zal je verbazen 
hoeveel kennis er (al of niet professioneel) aanwezig is in de wijk en wat voor prima input 
dat geeft voor studies als deze! We willen voorkomen dat het een papieren studie wordt 
die vervolgens in een bureaulade belandt. 

We kunnen altijd meer enthousiastelingen gebruiken! Ben jij geïnteresseerd in 
kleinschalige warmteoplossingen of weet je er zoveel van dat je er met medewijkbewoners 
over kan praten? En lijkt het je leuk om met de gemeente te sparren over deze kwestie? 

Mail ons via duurzamezeehelden@gmail.com.

We houden jullie op de hoogte over de voortgang!

De Duurzame Zeehelden

Hermann Buss

In de stadsboerderij ’t Beestenspul in de Tivolistraat (tussen de Hemsterhuisstraat en 
de Westerbaenstraat) kun je kapotte huishoudelijke apparaten inleveren die op stroom 
of batterijen werk(t)en. Let op, het moet wel in de speciale grijze bak passen. Veel 
materialen uit oude elektrische apparaten kunnen namelijk opnieuw worden gebruikt. 
Dit bespaart grondstoffen, zorgt voor minder afval én er komen minder gevaarlijke 
stoffen in het milieu terecht. 

Ook staat er in ‘t Beestenspul een afvalcontainer voor frituurvet en olie, ook deze 
kunnen opnieuw gebruikt worden als grondstof. Gloeilampen of batterijen kun je niet 
inleveren bij de stadsboerderij, maar wel bij de Albert Heijn XL aan de Elandstraat. 

Zo help je mee aan een goed en gezond milieu!

Tegenover het Vredespaleis vind je Inner Embassy Yoga. Een oase van rust midden in de 
stad, waar je terecht kunt voor yoga, meditatie en meer. 

Inner Embassy opende afgelopen augustus haar deuren, met als doel om authentieke 
yoga tradities voor iedereen toegankelijk te maken, van beginners tot ervaren yoga 
beoefenaars. Je kunt er terecht voor het actieve Ashtanga Yoga en Vinyasa Yoga tot 
het rustige Yin en Yoga Nidra. Elke week worden er meer dan 60 lessen aangeboden. 
Daarnaast is er veel ruimte voor cursussen en workshops waarin leerlingen hun kennis 
over yoga kunnen verdiepen en verbreden. “Yoga is veel meer dan de houdingen 
die je op je mat doet” zegt oprichter Jurre Twijnstra, “Yoga heeft een eeuwenoude 
filosofische traditie, en die willen wij hier levend houden”. Wat verder bijzonder is aan 
deze yogaschool: het is een stichting zonder winstoogmerk en wordt aangestuurd door 
leerlingen en docenten die samen deze bijzondere studio draaiende houden. 

 Scheveningseweg 14

 innerembassy.nl

Kan iemand ons uitleggen 
waarom er een lachgastank bij 
een ORAC is geplaatst? Dat is 
levensgevaarlijk!!

 NIEUWSFLITSEN 

Terre des Hommes 
gaat verhuizen! 

autodelenINZAMELINGSACTIE 
VERBORGEN ARMOEDE DOOR 
TEXIMART INTERIEUR

Kleinschalige warmte 
oplossingen in de wijk: 
klankbordgroep is opgericht

Bericht uit ‘t Beestenspul: 
Recycle!

Inner Embassy Yoga 

bijplaatsing

TEKST ELS KRUIK FOTO 
ZUS VAN FRANK

HOLA, CAFECITO?

Frenk J. Klunder

Kennen jullie 
Hoplr al? 
Hoplr is een best wel handige gratis buurtnetwerk app. Ja, 
ook als je je poes kwijt bent, maar vooral als je gratis spullen 
zoekt of kwijt wil of een leuk evenement wil aankondigen. 
Het is niet voor winkels etc. Dus niet voor commerciële 
doelen. Het Zeeheldenkwartier is super benutter van dit 
netwerk. Doe je mee?



DE

SCHATKIST
REDACTIE MASCHA WESTGEEST

De opdracht was: 
Teken de leukste hinkelbaan op straat.

Dit is een hinkelbaan. Mitachan, 8 jaar

Ibrahim en ik zijn aan het voetballen en ik schop de bal in de goal en toen 
ging ik hinkelen. Ubeyde, 8 jaar

Dit is een hinkelbaan op een voetbalveld. Ik scoor een doelpunt! Ik heb 
gewonnen. Riley, 6 jaar

De bij gaat vliegend over de hinkelbaan. Ausol kijkt of hij ook vliegen kan 
hinkelen. Lukt hem dat? Hij vindt vliegen best eng. Ausol

Een meisje loopt. En dan hinkelt ze. Dan ziet zij een mooie regenboog. Dan 
eet ze een ijsje. Oumayma

Hallo. Ik heb twee hartjes en ik ben rood en ik ben zwart. En straks ga ik 
hinkelen. Doei tot straks. Habiba, 6 jaar

 
De schatkist is voor deze editie 
gevuld door de kinderen van de 
Max Velthuijsschool. De kinderen 
vonden deze opdracht heel leuk 

en hebben hard gewerkt. 

      Spelregels 
 Jeu de boules

Jeu de boules (spreek uit als ‘sjeu 
de boel) is een populair spel in Frankrijk. 

Op het Prins Hendrikplein is een echte jeu-de-
boulesbaan te vinden! Maar hoe gaat het spel?

Je speelt het spel met twee teams. Speel je met twee personen? 
Dan is ieder persoon een team. Bij teams van een of twee 
personen, krijgt iedere deelnemer drie ballen, bij teams van 
drie personen, krijgt iedere deelnemer twee ballen. Het doel 
van het spel is om een bal zo dicht mogelijk bij een klein balletje 
te gooien. Dit balletje heet een ‘but’ (spreek uit als ‘buut’). Het 
gooien met de bal moet onderhands, dus de hand blijft aan de 
bovenkant tijdens het werpen. 

Om het spel te beginnen teken je met je voet of een stokje een 
cirkel van ongeveer 50 cm in het grind aan één kant van de 
baan. Dit is de werpcirkel, als je een bal (boule) gooit moeten 
allebei de voeten in deze cirkel blijven staan. 

Spreek af welk team er als eerste mag. De eerste speler gooit 
het kleine balletje, de but, op de baan, op een afstand van 6 à 
10 meter van de cirkel. Daarna probeert deze speler een bal 
zo dicht mogelijk bij de but te gooien. Dan mag het volgende 
team met het gooien van een bal proberen dichterbij de but te 
komen. 

Vanaf nu speel je niet om de beurt, maar je mag spelen als het 
andere team het dichtste bij de but ligt. Je gaat dus proberen 
om dichterbij te komen. Lukt dat niet dan mag je nog een keer 
gooien, totdat de ballen van jouw team op zijn. Is het gelukt het 
om een bal het dichtst bij de but te gooien? Dan mag het andere 
team het weer proberen. 

Zo gaat het door tot de ballen op zijn. Dan tel je de punten (zie 
uitleg hierna) en de winnaar van deze ronde mag een nieuwe 
ronde beginnen, de but mag opnieuw gegooid. 

Punten tel je zo: Alleen het team die een bal het dichtste bij 
de but heeft aan het einde van de ronde (als alle ballen op zijn), 
verdient punten. Het verliezende team krijgt dus geen punten. 
Elke bal die dichter bij de but ligt dan die van het andere team 
is 1 punt waard, dus 1 punt als er na de dichtstbijzijnde bal al 
een bal van het andere team ligt. Je krijgt 2 punten als er twee 
ballen het dichtst bij de but liggen van het winnende team en 
3 punten als alle ballen van het winnende team het dichtst bij 
de but zijn. 

Wie het eerste 13 punten heeft op het scorebord, heeft 
gewonnen! 

Uw advertentie hier?
mail naar: info@zeeheldennieuws.nl



shermina
Shermina, 12 jaar oud, zit in groep 8 en is enig kind van Shermiela, haar 
moeder. Ze woont op de van Zeggelenlaan in het Laakkwartier. Daarvoor 
woonde ze dichterbij, in de Schilderswijk, en bracht haar moeder haar 
iedere dag met de tram naar de Max Velthuijsschool: een goede, leuke 
school had ze van een kennis gehoord, zijn zoontje zat er ook op. Vanaf 
groep 1 maakte ze vriendjes en vriendinnetjes en wilde daarna niet 
meer van school veranderen...! Zo gaat ze op de woensdag met vriendin 
Emily weleens naar de meidenklup in de Heldenhoek, of met haar 
klasgenoten, Hanen, Kawter, Aya en Marwa iets doen in de buurt. Als ze 
alleen thuis is, omdat haar moeder naar haar werk of schoolopleiding 
voor verpleging is, doet ze meestal een spelletje Bloxburg op haar 
telefoon. Ze gaat nooit alleen buiten spelen, er zijn geen kinderen in de 
buurt, wel als er nichtjes of neefjes zijn”.

Weet je al naar welke school je gaat?
’’Ik heb Yuverta aan de Huis te Landelaan als voorkeur opgegeven. Ik heb 
een kader/t.l. advies van juf Tanisha gekregen en hoop daar op te komen. 

Dus straks wel nieuwe vrienden maken en contact met de meiden van 
hier houden. Ik vind taal, rekenen en sporten leuk, maar vooral 

aardrijkskunde: dingen over de wereld, leren over tropische 
klimaten, over een beetje arme en rijke bevolking”.

Hoor ik dat je in mei op vakantie gaat?
“Ja, ik ben geboren op Curaçao en we gaan de 80jarige 
verjaardag van oma vieren. We zijn daar drie weken met 
ongeveer tien personen in een strandhuis en gaan snorkelen, 
zwemmen, lekker eten en plezier maken. En als ik terugkom 
ga ik daar een mooi opstel over maken want dat doet juf 
Tanisha altijd.
Ik moet nog wel een beetje oppassen want vorig jaar heb ik 
een scooterongeluk gehad en was mijn rechterbovenbeen 
gebroken. Maar nu zegt de fysio dat als het rustig kan helen 
het allemaal goed zal komen. Dat denk ik ook, alles gaat 
best goed. Ik kan ook bijna weer dansen als vroeger. Dat 
vond juf Pascal van groep 7 zo leuk van mij, zei ze altijd. 
Dan deden we in de klas dansjes van TikTok voor”.

Weet je al wat je later wil worden, Shermina?
“Ik zou de verpleging in willen gaan, net als mijn moeder."

Kind van de wijk
IN DEZE RUBRIEK WORDT EEN KIND VAN DE WIJK GEPORTRETTEERD

TEKST EN FOTO ELS KRUIK

TEKST KIZZY WEBER

“Er is storm op komst”, kraste de kraai in de grote goudberk.
“De wind zal waaien in snelle spiralen en de donder zal rollen als nooit 
tevoren. Het water zal stijgen en misschien wel tot boven de wortels van de 
bomen uitkomen”, krijste de kraai met een schelle stem. “Wees dus voorbereid!”
Pica dacht bezorgd aan haar nest in de naastgelegen lindeboom. De witte raaf 
uit het park had haar eens verteld dat deze linde lang geleden was geraakt 
door een felle bliksemschicht. Enkele bovenste takken waren toen vlammend 
naar beneden getuimeld. Sindsdien had de boom in de top een weggeslagen 
ruimte. Toch hield Pica enorm van deze linde, ook al waaide het wel wat 
harder daarboven in die kruin.
Die nacht kwam de storm opzetten. De krassende kraai had gelijk, het tierde 
en raasde, het leek of alles omver zou worden geblazen. De lindeboom schudde 
hevig, het nest van Pica trilde en haar vleugels waren helemaal doorweekt 
geraakt. Zorgelijk dacht ze terug aan wat de wijze witte raaf haar ooit had 
gezegd: “Een vogel zit in het nest, zoals haar vogelnest huist in de boom die in 
onze aarde wortelt.”
Pica dacht lang na over wat de raaf nu precies bedoelde met deze ingewikkelde 
uitspraak. Ze keek naar haar goedgebouwde nestje, te midden van de grote 
sterke takken die zich vormden uit de slanke maar sterke stam van de linde. 
De wortels van de boom kronkelden diep de stevige aarde in. 
Er daalde een bijzonder gevoel op Pica neer. Terwijl de wind om haar heen 
gierde en wervelde werd het binnenin steeds rustiger: haar kopje raakte leeg, 
haar vogelhart klopte zachtjes en ze kon zelfs in de verte de stilte al horen. 
Langzamerhand bedaarde de wind. Bij het aanbreken van de ochtend leek het 
of er nooit iets anders had bestaan dan de kalmte van de eerste zachte 
zonnestralen. De storm was eindelijk gaan liggen, ergens ver weg, op een plek 
met een boom, een nest en een ander vogeltje.

Pica de ekster woont in de grote lindeboom in de Tivoli straat in het 
Zeeheldenkwartier. Ze vliegt graag rond in de wijk en ontmoet 
daar andere vogels die soms een beetje eigenaardig zijn.
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In de nieuwe tentoonstelling 'My First Smartphone' bij Beeld & Geluid in Den 
Haag vieren we het moment waarop je je eerste smartphone krijgt. Met dat 
kleine wonder in je hand heb je ineens toegang tot een duizelingwekkende 
hoeveelheid mensen, plezier en kennis. We doen echt álles met onze 
smartphone. Maar hoe deden we dat vroeger eigenlijk? In deze tentoonstelling 
maken we kennis met diverse nostalgische apparaten en maken we de sprong 
naar de moderne tijd.

EXPOSITIE:
MY FIRST SMARTPHONE

Voorlezen in de 
zeehelden bibliotheek
Vanaf Pasen wordt er elke woensdagmiddag van 14.00 tot 14.30 voorgelezen in 
de bibliotheek en we gaan door tot aan de zomervakantie! We hebben nieuwe 
prentenboeken en voorleesboeken, dus we kunnen vooruit. 
Voorlezen: het leukste halfuurtje van de week! 
Of kom gewoon eens kijken, we zijn van dinsdag t/m vrijdag elke dag van 14.00 
tot 17.00 uur geopend. 
Zeehelden Bibliotheek / Witte de Withstraat 31-33 (hoek van Brakelstraat)

Vreemde Vogels

DE
SCHATKIST

OPLOSSING:


